Zo veel tranen

Bodemloos
Ze blijven komen
Eindeloos

Laat ik ze stromen

Lusteloos Begripvol

Om vervlogen dromen Zijn de armen om me heen
Moedeloos Hoopvol

Om wat me is afgenomen Ik ben toch niet zo alleen
Zo veel trieste tranen Waardevol

De herinneringen om te delen
Liefdevol
Samen een gebroken hart helen

Zo veel troostende tranen

www.waardevollewoorden.nl



