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EEN JAAR LATER 
Seconden worden minuten 
En minuten uren 
Dagen worden weken 
Die soms maanden duren 
En dan ineens een jaar voorbij 
Een jaar zonder jouw aanwezigheid 

Er is een voor en een erna 
Niets meer hetzelfde, ook niet de tijd 
 
Kon ik maar terug       De klok mag ook vooruit 
Naar dagen die eindeloos duren    Naar het einde van mijn tijd 
Naar secondes waarin ik bij je was   De dagen van verdriet voorbij 

Terug naar gelukkigere uren     Van alle pijn bevrijd 
Stop dan de tijd       Tijd speelt daar geen rol meer 
Geen weken meer, geen jaren    Want in de eeuwigheid 
Alleen nog maar dat moment     Is geen ervoor meer of erna 
Waarop we samen waren     Zijn wij herenigd, voor altijd 
 
          Op de tijd heb ik geen invloed 

          Voel na een jaar nog hetzelfde verdriet 
          De maanden maakten het niet minder 
          En of ik dat wel wil, weet ik eigenlijk niet 
          Want in uren van tranen ben jij heel dichtbij 
          Wordt het toch een beetje minder zwart 
          Vind ik je daar waar je altijd al was 
          Heel diep in mijn hart 


