Gisteren
Vandaag is alles anders
Nooit meer zoals het was
Vandaag ben ik verloren
Wat mij zo dierbaar was
Vandaag geamputeerd
Het voelt niet meer compleet
Vandaag definitief niet meer
Maar wat ik nooit vergeet
Is hoe je gisteren naar me lachte
De blijheid die ik in je ogen las
Ik zou het liefste willen

Dat het niet vandaag maar gisteren was
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